Gelukkig zijn zij die naar het woord van
God luisteren en het onderhouden...
(Luc. 11, 28)
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DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria, Rachel DE GROOTE
weduwe van de Heer Remi, Firmin MARREZ,

geboren te Opbrakel op 6 november 1914
en godvruchtig overleden in de klinlek
St.-Elisabeth te Zottegem op 5 mei 1986.
Voorzien van de HH. Sakramenten.

De families

DE GROOTE, MARREZ,
WAUTERS, GODIJN,

danken U.

Namis : zondag 25 mei 1986 om 10 u.

In deze prachtige meimaand, waar alle le-
ven in de natuur ontluikt en een paradijs-
lijk uitzicht geeft, weten we als kristen
mens, volgens Gods woord en belofte :
« Wanneer de zon van dit aards bestaan
ondergaat, rijst de dageraad van een eeuwig
leven.

Zoals moeder geleefd en gewerkt heeft is
ze heengegaan : eenvoudig, gedienstig, lief-
devol en goed. Stil en bescheiden heeft ze
haar plicht volbracht in haar kroostrijk ge-
zin. In haar ziekte en lijden kon ze met
kalm gemoed en vertrouwvol de dood zien
naderen.

Haar kinderen, kleinkinderen en familie ge-
denken met grote dankbaarheid haar liefde
en zorg voor ons allen. We zijn haar ook
dankbaar dat we aan haar een stukje liefde
en zorg mochten geven toen ze het in haar
ziekte en eenzaamheid nodig had.

Heer geef haar na al de wederwaardigheden
van het leven, de eeuwige rust, de vrucht
en het loon van haar verdiensten.

Begrafer.issen-Cremqties A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




