Je was een juweel van een moeder:
een diamant die door het leven
in al zijn fucetten is geslepen.

Dankbare herinnering aan

mevrouw

j%a’ziette ,,(De g’zoote

weduwe van de heer

Emiel Van den Broeke

Geboren te Sint-Kornelis-Horebeke
op 29 maart 1939 en onverwacht thuis
overleden te Elst op 12 maart 2005,

gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Ma,

je bent van ons heengegaan
zonder één gebaar van afscheid

Je deelde alle liefde met je gezin
maar je leed hield je voor jezelf.
Bij de Heer zocht je jouw toevlucht.
In een burcht waar je schuilen kan,
je zag geen uitkomst meer.

Van kindsbeen af]

van de moederschoot af

was je veilig bij Hem.

Nu ben je heengegaan naar “daar”
waar je in geloofde.

Alles losgelaten om rust te vinden.
Mémé,

we zullen je nooit vergeten,

want een mémé zoals jij, die blijft

altijd in ons hart.

Tim, Bram, Ratko, Elfie, Jolien en Arvid

De families De Groote, Braems en
Van den Broceke, Segers

zijn u erkentelijk voor uw medeleven.
.
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