Hij had de moed om niet te klagen,
om ieder vreugd en ieder pijn
glimlachend aan zijn hart te dragen,
de moed om een goed mens te zijn.

Als blijvend aandenken aan

DE HEER

Achie! DE HENAU

Echigenoot van Mevrouw Maria VAN LUL.

Geboren te Deftinge op 9 november 1910 en
godvruchtig overleden te Oostende in de Sint-
Jozefskliniek op 19 januari 1980, gesterkt door
de heilige sakramenten der zieken.

Gelukkig de man die zijn vreugde vond in
Gods wet.
Hij is als een boom aan stromend water geplant
die zijn vrucht geeft op tijd
en waarvan het blad niet verwelkt :
al wat hij doet zal gedijen.

ps. 1, 2-3

Bekommerd U niet om mijn lichaam.
Ik vraag U alleen mij indachtig te zijn aan het
altaar overal waar gij zult wezen.

Augustinus bel, 9,11

Achiel,

Je echtgenote en velen met haar danken je om
je trouwe liefde. Je waart een goed man met
een beste hart. Je wist dat je sterven zou,
maar stuurde me de laatste dag heen met je

hartewens : ' Ga maar naar huis en zorg goed
voor de klsinen.... Dat zal ik!
Papa Achiel,

Je weet het, hoeveel je pleegkind van je hield.
Wat was ik graag bij je. En je kwam me tel-
kens afhalen aan school.

En de woensdag mccht ik met je op uitstap
of wandeling.

Je bent nu dood. Dat begrijp ik niet. lk zal
dikwijls voor je bidden, drie Onze Vaders en
drie Wees Gegroeten, zoals ik deed toen je
ziek was. lk wacht op je!

Mevrouw Achiel DE HENAU-VAN LUL,
Mejuffer Lorenza ALLARY,

Mw Raymond DE HENAU-VAN DE PONTSEELE,
Mevrouw Alfons VAN LUL-PERDIEU,

De families DE HENAU, VAN LUL,

VAN DE PONTSEELE en PERDIEU,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.
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