Hij RUSTE IN VREDE !
BID VOOR 1 DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS DE HENAU

Echtgenoot van
Mevrouw ODILE VAN DAMME

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, de 14 September
1870 en er godvruchtig overleden de 25 Januari 1950
versterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de
H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Hoe zou het leven dat wij op deze aarde
leiden, vol kwalen en beproevingen, het
ware leven kunnen zijn ? Gelukkig de ziel
die, bevrijd uit de kerker van het verganke-
lijk lichaam, een schoon nieuw leven begint.
Vreest de duisternis van het graf niet want
« Ik ben het Licht! » Vreest de dood niet
want « Ik ben het leven ! » horen we Chris-
tus ons toeroepen.

Wij hoeven dus geen vrees te hebben voor
de dood, ze is immers geen verlies voor
een christen mens doch een verrijking.

Hij ontsliep zachtjes in de Heer, gans on-
derworpen aan zijn H. Wil en vol betrouwen
op Maria, onze goede Moeder.

Beste vrouw, ik laat U alleen achter doch
blijf U steunen van hierboven. Beste broers
en familie, blijft voor mij bidden.

Tot weerziens.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Uitg. De Croo, Steenhuize-Wijnhuize.

De familien DE HENAU, VAN DAMME,

LEYSSENS, VAN DAMME,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overliiden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




