Lam Gods, dat de zonden van de wereld
wegneemt, geef hem de eeuwige rust.

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Georges DE HENAU

echtgenoot van Mevrouw
Valentine CALLEBAUT
geboren te Ophasselt, op 5 januari 1904 en
overleden te Steenhuize-Wijnhuize op 13 au-
gustus 1970, gezalfd met de H. Olie in
extremis.

God alleen weet het uur van ons heen-
gaan, gelukkig de mens die steeds goed heeft
geleefd.

Georges was een eenvoudig en rechtscha-
pen man, die zijn plicht voor echtgenote
en kinderen edelmoedig heeft vervuld. Hij
heeft zijn brood niet in ledigheid geéten en
vond in het werk zijn vreugde. Zolang men-
selijke krachten het toelieten woonde hij
elke zondag trouw de H. Mis bij. Zijn voor-
beeld van geloof, kristelijk beleven en van
plichtbewuste vader zal voor allen steeds
een kostbaar aandenken zijn. Tegenover zijn
evenmens was hij vriendelijk en gemoede-
lijk en steeds bereid te helpen. Met ver-
trouwen mocht hij naar God terugkeren,
zijn leven immers was schoon en goed.

Dierbare echtgenote, ik dank u voor de
liefderijke zorgen, voor de trouw en samen-
werking. Bij God wacht ons een vreugdevol
wederzien.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, het
deed mij deugd u bij mij te hebben en

uw genegenheid te mogen ondervinden. Zorgt
nu voor moeder en bidt voor vader.

Aan gans de familie en alle vrienden vraag
ik een vurig gebed.

.I.

Mevrouw Georges DE HENAU, geboren Va-
lentine CALLEBAUT, zijn echtgenote

Heer André DE HENAU,

Heer en Mevrouw Fernand DE SMET-DE
HENAU en kinderen Lucia en Christine,

Heer en Mevrouw Julien VAN PAEMEL-DE
HENAU en kinderen Marleen, Johan en
Marc, zijn kinderen en kleinkinderen

De families DE HENAU, CALLEBAUT, CAL-
LEBAUT en DE DECKER,

danken U voor de blijken van deelne-
ming in rouw en gebeden.

Uitg. DE TURCK - Steenhuize-W.




