Heer Uw Wil geschiede op de aarde
als in de Hemel.

Bid voor de ziel
van Mijnheer

Jules DE HENAU

echtgenoot van Mevrouw
Germaine VAN SCHELVERGEM

geboren te Ophasselt op 14 augustus

1908 en in volle onderwerping, zacht

in de Heer ontslapen te Appelterre, op
11 september 1962,

gezalfd met de H. Olie der stervenden

Heer wij zijn diep bedroefd maar wij
weten dat Gij de oneindige wijsheid
en goedheid zijt en wat in onze ogen
een smart is, kan in Uw Wil zegen en
bescherming zijn ; we weten dat, wat
pijn en droefheid is voor de wereld,
loon en blijdscha» kan zijn voor de
hemel. Een ondermiinende kwaal heeft
hem ondermijnd. Een leven vol werk-
lust, gesterkt door de liefde voor vrouw
en Kkinderen, gelouterd door veel lij-
den, zo is hij voorbijgegaan, helaas veel
te vroeg.

Zijn leven draagt dien in hem de
sporen van zijn noeste arbeid in de
koolmijnen. Hoe dikwijls is hij niet af-
gedaald in die donkere krochten om
harde plicht als echtgenoot en vader
te volbrengen.

Welke vreugde was het hem vanuit
deze donkerte te mogen opklimmen naar
het licht van zijn huiszezin.

Zijn kinderen waren zijn dierbaarste
panden, hij omringde ze met al de
tederheid van zijn vaderhart.

Beminde echtgenote, gij waart voor
mij een troost en een steun. Nog ver-
wachtte ik gelukkige jaren samen met u
maar de Heer besliste er anders over.
Zijn H. Wil geschiedde.

Dierbare kinderen volgt steeds de
weg van eer, bezorgt door uw weder-
zijdse liefde aan moeder nog vele ge-
lukkige jaren. Weest gij haar troost en
steun en haar geluk.

Tot wederziens in het hemels Vader-
huis. Bid voor mij.
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De familién :

DE HENAU,

VAN SCHELVERGEM,
CALLEBAUT en
VAN DEN BERGHE.

zijn zeer gevoelig en oprecht dankbaar
voor Uwe blijken van kristelijke deelne-
ming in de rouw die hun Lkomt te treffen.

Uitg. W. De Vriese, Appelterre




