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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

JULIA DE HENAU

weduwe van JULES REYGAERT

geboren te Deftinge op 27 november 1901
en overleden te Zottegem op 5 oktober 1992,
voorzien van de H. Sakramenten der zieken.

De families DE HENAU, REYGAERT,
STEENHOUDT en DE GEYTER,

danken voor uw gebed en blijken van
medeleven.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - & (055) 42 26 41
Begr.-Crem. bvba Raoul, Brakel - 055/422449

Ik heb het leven lief,

ik heb het nooit verzwegen
Het wonder van 't bewegen,

de vreugde om 't bestaan.

Ik heb het leven lief,

het sterke en het broze
Het blije en het boze,

ik heb het leven lief.

Al zijn ze nog zo droef,

de dingen die gebeuren
Er komen nieuwe kleuren,

er komt een nieuwe dag.

En valt het doek dan dicht,
nog even op het leven
Een laatste glas geheven,
ik heb het leven lief.

(naar Toon Hermans)




