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WERD TERUGGEROEPEN DE ZIEL VAN

MEVROUW

STEPHANIE DE HENAU

weduwe van de Heer
NESTOR DE VLEESCHAUWER

geboren te Ophasselt op 28 juni 1892 en over-
leden te Borsbeke op 24 oktober 1974.

Heer Onze God,

Gij hebt ons opgelegd te sterven en ver-
gankelijk te zijn. Wij bidden U: ontneem ons
niet voorgoed het levenslicht. Gij zijt toch im-
mers zelf een God van levenden. Gij zijt de
troost van de bedroefden en de sterkte van de
lijdenden.

Laat de gebeden tot U doordringen van alle
mensenkinderen in nood, van allen die beroep
doen op uw barmhartigheid.

Vader, God onze Vader, uit de diepten roepen
wij, want onuitwisbaar is Uw Naam in ons,

en onvergetelijk de herinnering aan Uw Liefde.

Rechteloos keren wij tot U terug; kom ons
nu tegemoet met open armen, omdat Gij im-
mers onze Vader zijt, vandaag, dit uur en
tot in de eeuwigheid. Amen.

(Huub Oosterhuis)

Dank aan allen die mij omringd hebben met
hun liefde en genegenheid.

Heer en Mevrouw
Armand DE BOOM - DE VLEESCHAUWER
Marie-José, kinderen en kleinkinderen

Heer en Mevrouw
Willy DE VLEESCHAUWER-FLAMANT Ghislaine
en kinderen

De families DE HENAU en DE VLEESCHAUWER

danken U voor de blijken van deel-
neming en gebeden.
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