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VROOM AANDENKEN
aan mevrouw

Zoé De Henau

weduwe van de heer
August De Norre

geboren te Deftinge op 4 september 1881 en er
zacht in de heer ontslapen op 11 juni 1974,
gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken.

Lid van de bond voor gepensioneerden

De Heer heeft de dood overwonnen. Dat is de
reden van de hoop op eeuwig leven en het weer-
zien van onze geliefde doden. Toch blijft sterven
een mysterieus heengaan. De dood blijft een
bron van diep menselijk leed, pijn en verdriet.
Wanneer onze geliefden sterven, en vooral een
moeder, is het niet alsof een stuk van onszelf
losscheurt ? Een eenvoudige, diep gelovige,
zorgzame moeder, zelfs tot hoge leeftijd toe,
blijft de grote kracht en een tehuis. Voor dit
gemis bestaat er geen menselijke troost. Alleen
het woord van de Heer geeft troost en moedig
verder leven: ''Wie gelooft, ook al is hij
gestorven, zal leven. Wie gelooft heeft eeuwig
leven "',

Zoé had een eenvoudig, sterk geloof, en werd
ook dikwijls gelouterd in de smeltkroes van

leed en beproeving. Ze heeft alles aanvaard in
rustige en voorbeeldige overgave. Daarom was
ze opvallend geduldig, gulhartig voor iedereen,
dankbaar voor de minste attentie. Niemand
zal in woorden weergeven wat ze in stilte heeft
afgewerkt bij goede en harde dagen. Als oudste
in onze christelijke gemeenschap is ze een
voorbeeld geweest, en heeft ze van hare een-
voudige omgeving een aangename en aantrekke-
lijke tehuis gemaakt, waar God en de mensen
mekaar konden ontmoeten in openheid en weder-
zijdse dankbaarheid.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, lang heb ik voor u allen een moeder
mogen zijn en u de weelde van een moeder
mogen meedelen. Dank u allen hartelijk, voor
de zorgen en de ononderbroken genegenheid
waarmee ge ons huis gevuld hebt. 1k ben zeer
gelukkig bij de Heer en allen die ons reeds
voorgingen. Nu bid en zorg ik voor uw verder
geluk en tot weerzien bij de Heer.

Beste bloedverwanten, geburen, vrienden, onze
genegenheid kan eeuwig blijven door ons gebed.

De families
DE HENAU - DE NORRE
danken u voor uw blijken van medeleven
en kristelijke deelname in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge




