Waar gij gaat, daar zal ik gaan.
Waar gij leeft, zal ik leven,
Uw mensen zullen mijn mensen zijn

en Uw God zal ook de mijne zijn.

Wanneer u dit prentje nog eens in handen

neemt, gedenk dan dankbaar

Marcel DE HERTOGH
echtgenoot van Marie-Thérese VANHESTE
en vader van Mark, Erik en Dirk,

geboren op 15 juli 1936,
overleden op 23 mei 1994.

Dank, Matcel, voor de 30 huwelijksjaren die
zojuist mochten gevierd worden in je gezin,
de kern van je bestaan.

Dank voor de zorgzame liefde voor Marie-
Thérese, je hebt ze heel graag gezien, je wist
dat liefde sterker is dan de dood.

Dank voor het leven aan je zonen geschonken
en met hen opgebouwd tot een bestaan van
toekomst.

Dank voor het plaatsje reeds voorzien voor
verloofden.

Dank voor de vele plannen in je leven, uit-
getekend in het verleden en nog voorzien
voor morgen.

Dank voor je geloof in mensen, je ging hen
tegemoet met eerbied, zachtheid en een tikje
humor.

Dank je voor je getuigend geloof in God, je
liet Hem zien als een stille, onmisbare kracht.
Dank voor alles, teveel om op te noemen,
teveel om ooit te vergeten.

A Dieu - Tot bij God

De familie dankt allen die in deze moeilijke
uren een teken zijn van hoop. Dank voor
uw gebed en medeleven,




