TOT VROOM AANDENKEN

van Mijnheer

ROBERT BAUTERS

echtgenoot van Mevrouw

ALICE DE LANGE

geboren te St.-Maria-Horebeke, de 30 december 1932,
en godvruchtig overleden te Gent,
de 25 november 1968,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken en de
Pauselijke Zegen.

O Heer, Gij hebt het offer gewild en aan-
vaard; noch gebed, noch zorgen hebben
hem kunnen behouden. Uwe beproeving
valt hard en pijnlijk, doch gelaten, alhoewel
met gebroken hart onderwerpen wij ons

aan Uw Wil.

Waarom al dit lijden? Waarom dit vroeg-
tijdig heengaan en nog zoveel andere vragen,
die wij dikwijls als vragen moeten laten
staan en deze vragen zullen dikwijls als
vragen verdwijnen of door de barmhartige
sluier van de tijd een oplossing krijgen.
Beminde echtgenote en kind, wij konden
samen nog een schoon leven opbouwen.
De goddelijke voorzienigheid heefter anders
over beschikt. Bid en werk en geeft alles
in handen van de goddelijke voorzienigheid,
dan zult gij nog zo moedig en sterk zijn.

Mijn beste familieleden en vrienden, hartelijk
dank voor uw tedere zorgen en medeleven.
God lone er U om.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu de vier Akten bidden.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families BAUTERS,
DE POTTER,
DE LANGE,
GOETHALS.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel, 43470




