« De liefde leidt de mens door de grenzen
van het leven op het strand van de eeuwig-
heid... ».

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

André,
René BOCKSTAELE

echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN WIJMEERSCH

geboren te Nederbrakel op 12 juli 1918 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 16 oktober 1993,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Hoe groter liefde men iemand toedraagt, hoe
groter de pijn bij het heengaan. En dit heen-
gaan doet biezonder pijn omdat het zo plots
is gebeurd.

André was een schoon mens met een rijk
gemoedsleven. Wie hem van dichtbij kende,
moest van hem houden. In zijn aangeboren
eenvoud had hij tot op de laatste dag atten-
ties voor allen die hem nabij waren.

Hij was in vakkennis rijk begaafd : langs vele
wegen had hij zich opgewerkt ; een self-made
man in de echte zin van het woord en hij
stelde het met een ruim hart ten dienste
van velen. 't Is ook langs de deur van het
hart dat hij ons verlaten heeft.

Hij hield van zijn echtgenote en droeg met
haar het zware kruis van kinderloosheid. Maar
de inzet voor zijn familie was groot en geen
vriend noch gebuur deed vergeefs beroep op
zijn dienstvaardigheid. Onbaatzuchtig en in
alle stilte maakte hij honderden kruisjes die
de lijkbaar sierden van onze parochianen. Zo
maakte hij zich op een originele wijze vele
vrienden in de hemel.

We geloven in de wet van elk leven : «de
graankorrel moet eerst sterven om vrucht te
dragen » en toch is ons hart vol droefheid
bij dit heengaan. In diep geloof vertrouwen
we echter dat alles waarvoor hij geleefd en
wat hij gedaan heeft aan zijn dierbare echt-
genote, familie en vrienden ten goede zal
komen.

Mijn dierbare echtgenote, hoe dikwijls heb-
ben wij de Heer gedankt omdat wij in liefde
bij elkaar mochten zijn. Heb dank voor alles,
biezonder voor uw onvermoeide zorg en steun.
Ik bid de Heer dat Hij u kracht en sterkte
geve in de eenzaamheid die uw plots en on-
verwacht aandeel werd.

Ons Lieve Vrouwke van de Rozenkrans, bid
voor hem !
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