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Dank U Heer God, voor het leven van

Maurice BONTE

echtgenoot van Maria Rooms ()

o 6 februari 1897 - + 8 augustus 1984

«lk heb jullie lief zoals de Vader mij
liefheeft. Blijf trouw aan mijn liefde.
Met wat ik jullie heb gezegd, wil ik mijn
blijdschap in jullie overbrengen; dan zal
jullie blijdschap volmaakt zijn. Mijn opdracht
aan jullie is: heb elkaar lief zoals ik
jullie heb liefgehad ». (Joh. 15,9-11-12)
Zo heeft onze pa en bompa geleefd, zo is
hij gestorven.

Wij danken hem voor alles,

Ja, hij was voor ons echt een «vader ».
Samen met ons ma is hij nu zeker gelukkig
bij de Heer.

Zijn kinderen en kleinkinderen.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
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Merci Seigneur Dieu, pour la vie de

Maurice BONTE

époux de Maria Rooms (+)

o 6 février - + 8 aolt 1984

« Comme le Pére m'a aimé, moi aussi je
vous ai aimés. Demeurez en mon amour.

Je vous dis cela, pour que ma joie soit
en vous et que votre joie soit parfaite.
Voici mon commandement: aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés ».

(Un. 15,9 et 11-12)
La vie de papa et bompapa fut ainsi, il
est mort ainsi.

Nous le remercions pour tout.

Oui, il était pour nous vraiment un « pére ».
Maintenant il est certainement heureux avec
maman auprés du Seigneur.

Ses enfants et petits-enfants.

Impr. Devleeschouwer-Hoste et fils, Brakel




« opengebloeid naar het Licht »
« épanoui vers la Lumiére »




