Dat de zielen der overledenen door de
barmhartigheid van God in vrede rusten.

=
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

André, Theophiel BROODCOORENS
echtgenoot van Mevrouw Beatrice DE ZUTTER,

geboren te Rozebeke op 30 november 1920
en godvruchtig overleden te Opbrakel

in de Sint-Franciscusklinieck op 2 mei 1983,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder en krijgsgevangene 1940 - 1945.
Vereremerkt met de gouden medaille,
laureaat van de arbeid.

Uit onze gemeenschap is een bijzonder man
verdwenen. lemand die wij nu aanvoelen als
onvervangbaar, omdat niemand André zijn
plaats kan innemen, omdat zijn dienstverle-
ning, zijn kunde, zijn vakkennis, en zijn bij-
zondere persoonlijke eigenschappen hem ge-
maakt hadden als die mens, die voortdurend
door zijn medemensen werd opgeroepen om
te helpen, telkens er iets moest gedaan
worden. Men rekende op =zijn bereidwillig-
heid en =zijn vindingrijkheid, zijn kunde.

Wij hebben het al te lang als vanzelf-
sprekend gevonden dat hij er altijd was om
onze problemen op te lossen.

Hij genoot dan ook ieders achting en was
tot een vertrouwensman geworden, omdat
ledereen geleerd had op hem te steunen.

Het was dan ook voor velen onder ons
een gebeurtenis die ons zelf trof, wanneer
het bekend werd dat André er niet meer
zou zijn, en wij wisten dat zeer velen zich

de vraag stellen: wat gaan we nu doen?
Wij kunnen hem niet meer oproepen als wij
zelf met iets in verlegenheid zijn.

Mensen hebben elkaar nodig, daarvan is
de plaats die André innam in onze mense-
lijke gemeenschap een proefondervindelijk be-
wijs.

Er was echter iets meer dan zijn vakman-
schap die André tot een bijzonder iemand
maakte. Hij had een bijzondere wijsheid,
sen menselijk rijp zijn, een zekere algemene
goedheid die hem kenmerkte en waarvoor
het zo goed en zo deugddoende was met
hem te spreken en naar hem te luisteren.

Een goed mens is van ons weggegaan.

Wij willen dan ook in onze kristelijke
visie ons gedenken maken tot een bidden
en tot een groot vertrouwen, dat niet alleen
wij op onze smalle menselijke basis u
herinneren, maar willen getuigen dat God
u met nog zo veel meer kennis en waarde-
ring, met zijn grote liefde ontvangen zal
en gij opgenomen zijt in Zijn Rijk.

Wij willen over u zeggen wat G. Gezelle
schreef over eerlijk zijn in Zijn Rijk.

Doen hetgeen ge moet,
doen hetgeen ge doet,
gebaren is niet goed.

De families
BROODCOORENS, DE ZUTTER,
DE WEIRDT, ROELANT,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




