Veroordeel niet opdat gij zelf niet wordt
veroordeeld.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Jan-Baptist DE JAEGER

geboren te Asse, op 11 maart 1956 en
overleden te Brussel, op 6 april 1976

Zo Gij op onze zonden let, Heer, wie kan
dan bij U genade vinden ? want niemand
is rechtvaardig in Uw ogen. Daarom smeken
wij allen, hier in gebed verenigd : laat voor
deze afgestorvene niet alleen Uw gerechtig-
heid gelden, maar schenk hem de lafenis van
uw barmhartigheid, die oneindig is.

Hij was een arme zondaar, zoals wij allen
zijn, Heer, maar door Uw genade heeft hij
in zijn jong leven ook veel goed gedaan,
hij was een dienstvaardige jongen.

Verlos hem van de boze duisternis, o Heer,
laat het eeuwige licht voor hem schijnen.

En schenk degenen, die hem dierbaar
waren, de kracht om deze harde beproeving
te dragen.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

De families DE JAEGER,
DE HAUWERE,
TIELEMANS
en DUYCK,
danken U van harte om

uw blijken van deelneming
en meevoelen in hun rouw.

Drukkerij M. Crabbe
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