Hij was rechtvaardigheid,
Hij had de goede liefde tot de still’ en
ware dingen.

1.

Laat dit een aandenken zijn
aan het mooie, rechte leven van

Georges De Jaegher

geboren te Nukerke op 12 april 1915

en overleden te Melden op 9 februari 1987.

Mevrouw Rachel Versteele,

Patrick en Christine De Jaegher-De Vos,
Lynn en Lars,

Paul en Ingrid Vande Walle-De Jaegher,
llse, Wouter, Ruben en Flore,

Ann De Jaegher,
en de families De Jaegher, De Weer,
Versteele en Van Daele,

danken u voor uw blijken van deelneming.

Als echtgenoot en vader was hij steeds
bekommerd om het welzijn en geluk van
zijn gezin. En als hij zich al eens wat
meer zorgen maakte, of bedroefd was,
dan liet hij het nooit blijken, om ons allen
te sparen.

Even streng voor zichzelf als voor de
anderen leidde hij zijn soldaten-kamera-
den; en even moedig als hij er achteraf
bescheiden over was.

Voor Melden was hij 'Meester Georges'.
Als leerling hoorde het dat je hem zo
aansprak. Maar iedereen die bij hem op
de banken had gezeten bleef hem zo noe-
men, dankbaar voor de vorming en de:
opvoeding die ze van hem hadden gekre-
gen, met de harde hand en de fluwelen
handschoen, zoals hij het zelf uitdrukte.
En de titel werd een eretitel.

Want zo noemden ook zijn vrienden dui-
venliefhebbers hem. Ook zij leerden van
hem zoals hij van hen, als ze samen sei-
zoen na seizoen bezig waren met de
mooiste hobby van de wereld.

Nu is zijn ziel opgestegen naar de wijde
heerlijke hemel, waarnaar hij zo vaak
hoopvol heeft uitgekeken, en opgenomen
in het veiligste Vaderhuis.

Moge hij rusten in vrede.

Druk. Arijs, Kluisbergen




