Wat je ooit aan ons hebt voorgeleefd,
zal met ons meegaan.

Dankbare herinnering aan

DE HEER

Juliaan DE JANS

echtgenoot van Maria VAN PARIJS

geboren te Eke op 6 december 1904
en godvruchtig overleden in het
Auroraziekenhuis te Oudenaarde
op 27 oktober 1999,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Oudstrijder 1940 - 1945 — Lid van KBG

Maria Van Parijs Zijn echtgenote

Maurice en Agnes De Jans - Van Welden
kinderen en kleinkinderen

Sylvain en Mariette Vuyge - De Jans
kinderen en kleinkinderen

De families De Jans - Van Parijs -
Vermaercke - Lecompte

aanken U voor uw deelneming in hun rouw

De namis zal opgedragen worden
op maandag 15 november 1999 om 19 uur

lets meer dan een jaar geleden vierden Jules en
Marieke hun 70-jarig huwelijksjubileum : het was een
koppeltje om honderd jaar te ‘worden. Maar juist op
hoge leeftijid knaagt de tand des tijds aan kranige
bejaarden : Jules had niet meer de kracht van vroe-
ger en het buitenwerk op het erf werd gaandeweg
een ganse karwei. Nochtans aan goede wil en werkij-
ver : geen tekort ! Jules had gans zijn leven naarstig
gewroet en gewrocht. Als je hem binnen in huis zag
met propere handen, dan mocht je zeker zijn : er
scheelde wat met de gezondheid. Want bezigheid,
dat was zijn leven. Aan zijn kleinkinderen kon «peet-
je» Kleurrijke verhalen vertellen over de tijd van toen :
hoe hij en zijn compagnons heel lang geleden naar
Frankrijk trokken voor de jaarlijkse seizoensarbeid op
het veld en in de suikerfabriek. Hoe ze zeven op
zeven dagen werkten en met beslijkte schoenen en
vuile kleren in bed kropen, hoe ze... Ja, Jules kon
vertellen alsof het pas gisteren was gebeurd. Tijdens
die lange afwezigheid van vader om den brode, bleef
Marie thuis met de zorg voor de kinderen en de boer-
derij.

Maar nu hadden Jules en Marie meer tijd voor elkaar
en het was schoon om zien hoe ze voor elkaar zorg
droegen, als het de éne of de andere eens minder
goed ging. Ging Jules vorig jaar niet dagelijks op zie-
kenbezoek in de kliniek, als Marie haar heup gebro-
ken had ? Hoe liefde en trouw lang kunnen duren :
een vingerwijzing voor onze verviakkende moderne
tiid ! Jules was ook een gelovig mens, verknocht aan
de natuur en aan zijn Schepper, van wie je het alle-
maal kreeg : het eenvoudige geluk van elke dag, de
kracht om te vechten bij ongeluk of tegenslag.
Dankbaar zijn we om alles waarin hij groot en goed is
geweest, om zijn rijkgevuld leven, dat nu zijn bekro-
ning mag vinden in Gods huis, in zijn vrede en ver-
diende rust voor goed.
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