Heer, leg vandaag uw koningsmantel
om haar die we liefhebben.

T
WIL IN UW GEBEDEN GEDENKEN

Mevrouw

,5/ IRMA DE JONGHE

echtgenote van de Hisar
Alfons Kluskens - %Q Jeue

Mp 3 april 1914,

aldaar godvruchtig overleden

op donderdag 3 januari 1980.

gesterkt door het Heilig Sakrament der Zieken.

Een wit tapijt kleurt de straten. Het is koud. Andere
geluiden in de gebuurte, de winter maakt alles stiller,
doods.

Qok moeders handen zijn stilgevallen. Zomaar...
Zonder klacht droeg zij haar ziek-zijn, bedrijvig blij-
vend en hoopvol uitkijkend naar morgen.

Toen is alles plots kil geworden en leeg want het
hart is dan koud en eeuwig rustig geworden.
Wintertijd is in ons hart gekomen.

Afscheid nemen van moederis met dankbare handen
verder dragen wat waardevol was in dit leven.
Moeder, heb dank voor het leven waarin gij uw
warmte en werkkracht hebt voorgeleefd. Dank om
de blijvende zorg en eenvoud waarin U ons hebt
gevoelig gemaakt en verrijkt.

Beste echtgenoot, heb dank voor ons samenzijn.
Dank om de vriendschap van hen die mij omringen,
mijn kinderen, allemaal. Dank om de goede oppas,
om de warmte en de vriendschap die wij allen samen
mochten beleven.

God van het leven,

neem vandaag op

in uw eeuwig samenzijn :

moeder Irma.

Moge Gij, Heer, vervullen aan haar
uw eeuwige vreugde.

Amen.

Wij danken U voor de blijken van
kristeiijk medeleven en voor uw gebed :
de Heer Allons Kluskens, kinderen en
kleinkir
de farm 28" De Jonghe, Kluskens, Cap-
paert en Van den Brande

Druk Et. Burm - -Begrafenisc  zrneming Blemberg




