Bliise sandeiksnnas Eenzaamheid heb je moeten verwerken

na vele tegenslagen waar je niet van

Mevrouw gespaard bleef.
g/%/‘()@h @&L%ﬁ‘/)w@‘ Maar toch bleef je contact zoeken met
weduwe van de heer Omer Peremans de familie die je nog had en vooral met

Jje metekind Jimmy, die steeds voor jou

in d je hiel hij kon.
Geboren te Galmaarden op 15 juni 1931 A de e spivng e s gl i hij ko

en overleden in het A.S.Z.

te Geraardsbergen op 18 april 2001. e Apin e issan

Voor ons was je toch nog altijd onze
tante Marcella.

Haar schoonzussen, neven en nichten, Tot weerziens.
de families De Keersmaker, Peremans,
Deneyer en Tresinie
danken U om uw meeleven en uw gebed. Tollembeek, Sint-Martinuskerk, 24 april 2001
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