Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde
geven !

De families DE KEMPENEER, VAN ROY,
VAN COTTHEM, COBBAERT danken U voor uw
gebed en blijken van kristelijk medevoelen.

De plechtige Eucharistieviering had plaats in
de Sint-Niklaaskerk te Liedekerke
op zaterdag 10 november 1979 te 10.30 uur.
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Vroom aandenken aan
de heer

Pieter Gustaaf DE KEMPENEER

weduwnaar van Mevrouw
Stephania Maria VAN ROY

16-12-1901 - 5-11-1979

Rijke ervaring is de kroon der bejaarden,
maar hun roem is de vrees des Heren.

Ecll.25.6

Ik rust nog niet, want ik moet eerst deze
bloemen planten. .. waren zijn laatste woor-
den. .. tot de Heer hem plots tot zich riep.
Een schoon leven werd aldus afgesloten.

Een leven dat vervuld was van eenvoud, arbeid,
zorgen, geven en bidden om rechtvaardigheid.

Al bedroefd dit onverwacht heengaan ons nog
zo fel, toch onderwerpen wij ons aan Uw wil
en danken U Heer om deze voorbeeldige goede
vader.

Beminde kinderen, kleinkinderen, familieleden,
buren en vrienden, hebt dank voor uw warme
genegenheid.
Op God betrouwend ben ik U voorgegaan en
samen met moeder verwachten wij U in 't
eeuwig leven.

Herinner mij in Uw gebeden.




