TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

URBANIE DEKETELAERE

echtgenote van de Heer Omer LIPPENS

geboren te Stalhille op 20 maart 1890 en er godvruchtig
overleden op 26 mei 1959, bediend met de laatste
H. H. Sakramenten.

Lid van de bond van het H. Hart.

Wanneer ge sterven zult, zal uw grootste troost zijn:
kristelijk geleefd te hebben, de Heer dienend in leven-
dig geloof en in volle onderwerping aan zijn H. Wil.

Die troost mocht de dierbare overledene in haar
laatste stonden ondervinden. De geest van diepe
vroomheid bezielde haar. Het geloof was de leiddraad
van haar leven, en de liefde en het betrouwen op God
was haar sterkte en steun in haar zware beproevingen
en in haar maandenlange ziekte. In stilte heeft ze ge-
leden en zware dagen en nachten doorworsteld. In
volle berusting en overgave heeft zij zware kruisen
aanvaard en moedig gedragen, in het spoor van de
kruisdragende Jezus. Met hem mocht zij ook zeggen
ik heb alles goed volbracht.

Menselijk gezien, is ze te vroeg heengegaan, maar
de goede God die alles schikt tot ket geluk van zijn
uitverkorenen, heeft haar rijp bevonden voor de He-
mel. en haar geroepen tot de eeuwige rust. Inderdaad,
haar ziel was rijk aan deugden, gelouterd en veredeld
door het offer van haar lijden, dat haar leven zo ver-
dienstvol heeft gemaakt.

Dierbare Echtgenoot, samen zijn we in zorgen en

kommer, in lief en leed, steeds gelukkig geweest. In dit
smartvol uur van scheiden, zoek sterkte in uw geloof

Drukk. A. Laridon, Dorp, 29. Jabbeke

en blik omhoog. In het goddelijk Vaderhuis zijn we
voor eeuwig verenigd.

Beminde Kinderen, God riep mij naar de zalige
eeuwigheid. [k dank U om uw kinderlijke genegenheid
en zorgen, als twee troostengelen hebt ge mijn lijden
verzacht naast mijn ziekbed. Ik zegea U en God be-
ware U. Leeft schoon en kristelijk. en gedenkt de les-
sen en voorbeelden van Moeder. Blijft de troost en
de steun van Vader. Bidt samen voor mijn zielerust.

Geliefde Broeder, Zuster en Bloedverwanten,
mochten wij elkander terugvinden hierboven bij al de-
gene die ons zijn voorgegaan,

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons. 300 d afl.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op u. 300 d. afl

Mijnheer Omer LIPPENS,
baar echtgenoot,
Mejuffrouw Rachel LIPPENS,
Mejuffrouw Marie-Jeanne LIPPENS,
baar kinders
De famillen DEKETELAERE-LIPPENS,
INGELBRECHT en LIEVENS.

Danken U voor uw blijken
van kristelijke deelneming.




