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Met liefde en dankbaarheid
denken wij terug aan

de heer
ARTHUR DEKEYSER

weduwnaar van mevrouw
Maria Lison

geboren te St.-Jans-Molenbeek op
18 december 1914 en plots overleden in het
0.-L.-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen
op 28 december 1994, gesterkt
door de HH. Sakramenten der Zieken.

De families Dekeyser. Lison,

Lion en Van den Neucker
danken U voor de blijken van deelneming
en uw gebed.

Met dank ook aan de verpleging van het
Wit-Gele Kruis.

De namis wordt opgedragen op donderdag
19 januari 1995 om 19 uur.

Wij danken U Heer,

voor de jaren dat Gij hem

voor ons hebt bewaard ;

voor de toewijdng en de liefde

die wij, zijn kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen
van hem ondervonden.

Hij bezat de mooiste gaven

die een mensenleven kunnen sieren ;
eenvoud, goedheid en werkzaamheid.
Hij zal voortleven in ons hart

en in onze gedachten.

Moge de schone herinneringen
die wij van hem bewaren
de lege plaats vullen die hij nalaat.
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