Wie zich laat leiden door de Geest van God

is ook zijn erfgenaam. Rom. 8, 14
TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ACHIEL, FRANS DE KEYZER

echtgenoot van Mevrouw
JULIENNE DESMET

geboren te Mater op 12 september 1911 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde op 5 juli
1978, gesterkt door het sacrament der zieken.
Tijdens de Eucharistieviering in de parochie-
kerk Sint-Jozef te Oudenaarde, verenigden wij
ons met de verrezen Christus, opdat onze
dierbare overledene voor aitijd bij de Heer zou
zijn in het hemels Vaderhuis.

Onverwacht is Achiel van ons heengegaan,
als het ware ontrukt aan onze genegenheid.
Wij hebben hem gekend als een noeste werker,
voor wie geen last te zwaar was, ais het ging
om het welzijn van zijn gezin. Alhoewel reeds
drie jaar zwaar gehandicapt door ziekte, was
hij steeds in de weer, vol levensmoed en op-
timisme, vol zorg en bekommernis om de
zijnen. Dat beeld zal ons steeds van hem bij-
blijven : een naarstig werkende, plichtsgetrou-
we echtgenoot en vader, een vriend voor allen
die ons, helaas, te vroeg ontvallen is.

Dierbare echtgenote, zwaar werden wij be-
proefd, maar de Heer schonk, ons ook vele
schone en gelukkige dagen. Gaarne had ik
verder met u lief en leed gedeeld tot in de
hoge ouderdom, maar liefde vergaat nimmer
en wordt ook door de dood niet gebroken. Van
uit de hoge sta ik verder aan uw zijde. Dank
voor alles.

Geliefde kinderen, ik dank U voor uw trou-
we genegenheid waarmee gij mij steeds hebt
omringd. Houdt mijn gedachtenis in ere en
laten wij verenigd blijven door ons wederzijds
gebed.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mevrouw Julienne DE SMET,

Hr en Mw Maurice DE KEYZER-DERVAUX,

Hr en Mw Leon DE KEYZER-VAN STEENBRUGGE,
Hr en Mw Johan PAUWELS-DE KEYZER,
Jongeheer Ludo DE KEYZER,

Jongeheer Noél DE KEYZER,

Mejuffer Linda DE KEYZER,

De families DE KEYZER-BROWAEYS en
DE SMET-DE WAMBERSIE,

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.
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