«Ten paradijze geleiden u de engelen

dat bij uw aankomst u begroeten mogen,

de martelaren zij geleiden u tot de hemelse stad
moge 't koor der engelen u met vreugde

ontvangen.

LIEFEDEVOL AANDENKEN AAN

MEVROUW
Aimée DE KEYZER

echtgenote van de Heer Marcel DE BOCK

geboren te St. Blasius-Boekel op 23 november 1930

en godvruchtig overleden in haar huiskring te Zwalm

(St. Blasius-Boekel) op 11 juni 1991, gesterkt door het
H. Sakrament der zieken.

Elkeen die nu weent of zijn verdriet verbergt bij
het gemis om moeder, grootmoeder, meter,
heeft zijn herinnering aan vele lieve dingen die
zij betekent heeft, aan vele kleine dingen die wij
nog hoopten voor elkaar te kunnen doen: het
eens raad vragen aan moeder of zomaar bij el-
kaar zijn.

Nu zijn wij getekend door de dagen van ondra-
gelijke pijn: het lijden dat u trof en ons omdat
wij niet meer konden helpen. Na eerst zoveel
maanden van hopen dat het verdict toch niet
waar zou zijn. Hoe hard het lijden je ook reeds

trof; toch hoopte je met ons nog eerst dat reis-
je en nog de geboorte van het kleinkind te mo-
gen meemaken en de eerste communie. Stil-
letjes denkt men dat is mij genoeg, dan wil ik
de rest aanvaarden. Maar het is te vroeg.
We bewonderen je moed, je inzet tegen de ziek-
te, het niet toegeven. Zoals de zomer, waar de
zon niet doorbreekt, zo bleef je ziekte wegen.
Maar je zweeg over je pijn. Een moeder wil niet
tot last zijn, maar wil de lasten van anderen dra-
gen. Je was zo stilletjes dankbaar voor wat va-
der en de kinderen voor je deden. Je was zo
graag thuis bij hen. Het leven wil zijn geheimen
niet prijs geven; maar in de inzet voor elkaar;
de eenvoudige dingen doen en tijdmaken om
bij elkaar te zijn uit liefde, wordt een stukje men-
selijk geluk verwekt.

Zoals U hen, die ons voorgingen in piéteit en
gebed gedacht, zo willen wij U ook nooit ver-
geten.

De families DE KEYZER-VN DEN DAELE,

DE BOCK-VAN PEVENAEGE
danken U voor uw gebed en uw medeleven
in hun rouw.

De namis zal opgedragen worden
op vrijdag 21 juni 1991 om 19.00 uur.
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