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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Gabriélle, Zulma De Keyzer

echtgenote van de Heer Jozef VAN DE VELDE,
geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 14 februari
1924 en plots overleden in de O.-L.-Vrouwkliniek
te Oudenaarde op 12 december 1992,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.
Lid van de Confrerie van de H. Cornelius

en van de K.B.G

Afscheid nemen van iemand die ons zo dierbaar
is doet zeer veel pijn.

Het heengaan van deze vrouw slaat ons met
verstomming. Tot de laatste dag verdroeg ze
moedig haar pijnen en was ook zij ervan over-
tuigd dat men haar zou genezen. Het mocht niet
zijn: een lieve moeder en echtgenote die zo
begripvol, eerlijk, fijngevoelig en werklustig was
heeft ons verlaten.

Heel haar leven heeft ze zich met veel bezorgd-
heid ingezet voor haar gezin en medemensen.
Met de moed die haar eigen was heeft ze ge-
vochten tegen een verraderlijke ziekte die haar
pas de voorbije maanden veel smarten bezorgde
en haar plots velde.

In haar laatste levensmaanden kon zij nog met
de famile haar gouden huwelijksjubileum vieren,
heeft ze nog eens de vreugde meegemaakt van
haar kleinkinderen die op vakantie kwamen en
heeft ze gezien dat ook haar jongste zoon Willy
in een nieuw gezin gelukkig was.

Lieve echtgenoot, wij hebben goed en schoon ge-
leefd en gezamelijk alle vreugden en zorgen ge-
deeld Ook gij hebt steeds voor mij alles gedaan

wat mogelijk was. Verlies de moed niet, ik zou
dat niet graag zien.

Mijn dierbare kinderen, ik was gelukkig dat jul-
lie een geslaagde carriere en een Tijn gezin
hebben opgebouwd. BIlijf dicht verbonden rond
vader : hij zegt het niet, maar ik weet dat hij
jullie allen nodig heeft.

Ik reken erop dat «onzen Erik » vanaf de ko-
mende lente zoals telkenjare zijn wekelijkse fieis-
tochten naar Horebeke =zal hervatten; net zoals
ik, keek ook pa uit naar zijn bezoek op woensdag-
namddag.

Ik hoop dat onze Willy nu gelukkig is, omringd
door Fabienne in het gezin van zijn nieuwe le-
vensgezellin.

Allerlefste Isaline, Ken, Fabienne en Nathalie :
ik ben blij dat ik van jullie zoveel vriendschap
en genegenheid heb gekregen.

Blijf jullie best doen op school, help mekaar en
wees lief voor al die mensen die jullie een
prachtige opvoeding aan het geven zijn.

Goede familieleden, kennissen en buren: van
harte dank! Laat niet na mijn man te vragen of
je hem met iets kunt helpen zoals je ook steeds
voor mij hebt gedaan.

Heer, ik stel mijn vertrouwen op U.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De families
DE KEYZER, BLOMMAERT,
VAN DE VELDE, DE BUS,

danken U voor uw medeleven
en gebeden.

Namis : zaterdag 30 januari 1993 om 19 u.

Druk. Devleeschouwer & Dotselaere, Brakel




