.l.

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven
Hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.
DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Hector DE KEYZER
echtgenoot van Mevrouw Gabriélle MARTENS,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke

op 17 februari 1930 en godvruchtig overleden

te Zegelsem in familiekring, op 7 mei 1992.
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Het huis op de donkweg is zo leeg geworden,
onbezet staat vaders zetel in de woonkamer, ons
oog zoekt hem tevergeefs in de familiekring.
Vruchteloos luistert men naar zijn stem. Vader
is niet meer - Hij rust nu onder de schaduw van
de St.-Ursmaruskerk. Alles is zo rap gedaan, het
leven was schoon de laatste jaren, zijn duiven,
de zorg voor Gaby, de bekommenis om de
kinderen en kleinkinderen. Afscheid nemen van
de mens die ons zo dierbaar was, doet pijn en
leed. Maar tussen verdriet door, straalt een ge-
voel van dankbaarheid jegens God voor al wat
goed was en schoon in zijn leven.

De overledene heeft steeds getracht eerlijk en
trouw door het leven te gaan. Hij was een stille
werker, die nimmer zichzelf zocht, maar alleen

zijn gezin wilde vooruit helpen. De goedheid van
vader die werkt en zorgt, dag na dag willen wij
nu dankbaar gedenken.

Mijn lieve echtgenote, wij zijn gelukkig geweest
met elkaar in al onze vreugden en zorgen. Het
doet pijn te moeten scheiden. Maar troost U bij
de gedachte dat je alles gedaan hebt voor ons
leven schoon en gelukkig te maken.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik was
gelukkig te zien dat gij ook de weg bewandeld
om eerlijk en trouw door het leven te gaan.
Blijf verbonden rond moeder. Heb dank voor uw
genegenheid en zorg waarmee gij mij omringde.
De Heer zegene U ervoor.

Goede familieleden en buren, dank! Waar mensen
vredelievend samen zijn, zoals bij ons, daar
kunnen ze veel dragen, elkaar bemoedigen, het
leven zonnig en draaglijk maken.

Aan allen veel dank!

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U.
H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

De families
DE KEYZER, MARTENS,
BLOMMAERT, BOTTELDOORN,
danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : vrijdag 19 juni 1992 om 19.30 uur.

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel




