., Niet om de vele jaren is de ouderdom
eerbiedwaardig : wijsheid is haar glans, doch
haar roem is de eerbied voor de Heer.”

( boek wijsheid)

Bid voor de zielerust van

DE HEER

Henri DE KEYZER
weduwnaar van Martha BUWEZ,

geboren te St.-Denijs-Boekel op 20 januari 1908
en godvruchtig overleden te Ronse in het
Burgerlijk Ziekenhuis op 10 september 1990.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken,
en de Pauselijke zegen, ,, in articulo mortis."”

Gepensioneerd mijnwerker.
Lid van de Bond der Gepensioneerden,

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel

Bidden wij

dat onze God

zijn diepste wezen

met zijn Geest zal sterken,

dat hij in de liefde geworteld

en gegrondvest mag blijven,

dat hij met alle heiligen

de breedte en lengte

hoogte en diepte kan vatten

en de liefde van Christus kennen

die alle kennis te boven gaat,

dat hij de volheid bereike

die de volheid van God zelf is.
(Ef. 3. 16. 19.)

Laat ons bidden.

Heer onze God,

luister naar ons gebed.

Wij vragen U om barmhartigheid

voor de dierbare afgestorvene.

Neem hem op in de vrede

van Uw Vaderhuis

en laat hem delen

in de vreugde

die Gij aan uw uitverkorenen hebt toegezegd.

Door Christus onze Heer. Amen.

De familie bedankt u om uw gebeden
en uw medeleven.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel




