Gedenk in uw gebeden

Mevrouw

Julienne DE KOKER

geboren te St-Maria Lierde op 28 april 1905
en godvruchtig overleden te Zottegem
op 4 maart 1989.

Gesterkt door de H. Sakramenten.

Nog een kind moest ze reeds de geborgenheid en de
steun van een gezin missen. Zeer jong nog wou ze
dan liever voor zichzelf werken dan té moeten leven
van de steun van verwanten. Dank zij haar grote
persoonlijkheid kon ze dat noodgedwongen "te
vroeg op eigen benen staan" de baas. Ze had willen
kloosterlinge worden. Toen er geoordeeld werd dat
haar gezondheid te zwak was voor het zware leven in
het slotklooster, heeft dat haar op weg gezet om een
persoonlijke weg van gebed te gaan. Naast haar
werk, om in eigen behoefte te voorzien, wijdde zij
zich aan gebed. Midden de drukte van de stad be-
waarde ze en koesterde haar grote innerlijkheid. Ze

was zeer dankbaar voor de zorgen die ze de laatste
maanden ontving. Ze had in haarleven geprobeerd
om voor zichzelf te zorgen en ze wou niemand tot
last zijn.'Soms viel- het haar moeilijk te moeten
aanvaarden dat anderen voor haar moestén zorgen.
In het gezin van haar nicht voor wie ze een grote
genegenheid koesterde, bracht ze het laatste jaar
door van haar leven. Van de parochie ontmoette ze
hier slechts weinig mensen. Toch ging ze zich hier
thuisvoelen. Yvonne diein delaatsie jaren onopval-
lend en belangloos ervoor gezorgd had dat ze nog
zelfstandig kon blijven wonen, miste ze soms erg. Ze
was haar zo dankbaar voor die eerlijke vriendschap.
Ookdemoedervan het kloosterzoals zezei, bewaar-
deeen plaatsin haar leven. Ze deelde'haar gebedsin-
tenties en zocht er steun voor haar geestelijk leven.

Alles gaat voorbij.

Op de avond van het leven

blijft alleen de licfde over.

God heeft zo graag

dat we alles uit licfde doen

en onszelf vergeten.

Ach, had ik dat maar altijd gedaan!
(uit geschriften van Zr. Elisabeth)

De families De Koker - Van Der Haegen danken
U voor uw medeleven in rouw en gebed.

Begraf.- funer.- drukw. R. De Pauw - Moreels
Zwalm - Beerlegem 055/49.90.12.




