« De mens en weet vandage niet,

wat morgen hem zal bringen.

Noch hoe, noch waar de felle dood,

hem in den weg zal springen. »
G. Gezelle.
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BID TER NAGEDACHTENIS VAN

DE HEER

Freddy DE KONINCK

echtgenoct van Rita DE STERCK

geboren te Woubrechtegem op

22 oktober 1949 en godvruchtig
overleden in de St.-Elisabethkliniek
te Zottegem op 12 oktober 1990,
gesterkt door de H.H. Sakramenten
der zieken.

U die met ons rouwt en voor Freddy bidt

danken wij heel hartelijk.

Mevrouw Rita DE STERCK,
Mejuffer Karin DE KONINCK,

De families DE KONINCK, DE STERCK,

DANCKAERT en DE DECKER.

Freddy, ge waart een goede, hartelijke man.
Met uw blijheid, uw dienstbaarheid, uw
vriendschap zijt ge een zon in ons leven ge-
weest. Gij hebt veel kracht en warmte ge-
bracht in uw gezin, binnen uw familie, bij uw
geburen, in het gezelschap van uw bekenden.
Nu uw groot hart veel te vroeg is stilgevallen,
wordt het stil in ons.

De zon is ondergegaan. Ons verdriet is naam-
loos groot. Tot het laatste toe hebben wij ge-
hoopt op uw genezing. Door uw heengaan is
de vlam van onze hoop niet helemaal uitge-
doofd.

Wij blijven hopen.

Wij richten onze ogen op naar Jezus, die in
de bloei van zijn jaren, het offer van zijn
leven heeft gebracht.

Al stervende aan het kruis schonk Hij zijn
geest aan God, zijn Vader. Wij horen diezelfde
Jezus fluisterend zeggen tot u: vandaag nog
zult gij met Mij zijn in het paradijs.

In dankbare herinnering en in een liefdevol
gebed zullen wij, levenslang, de band met u
bewaren, Freddy.

Leef nu in de vrede van de Heer en blijf zo
bij ons.
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