Na een leven van plichtsbetrachting, goedheid
en toewijding is in geloof en hoop van ons
heengegaan om voor altijd in Gods liefde
te verblijven :

MEVROUW

Maria, Anna DE KONINCK

weduwe van Laurent VANDENBORRE.

Geboren te Everbeek op 31 oktober 1902 en
godvruchtigy overleden te Brakel (Najaarszon)
op 11 januari 1985.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Ouderdom komt met kwalen en gebreken ; dat
kruis heeft Anna met gelatenheid en goed
humeur gedragen. Een schoon leven in stille
eenvoud is nu ten einde. Zij vond haar geluk
in vroomheid en stille plichtsbetrachting.

Met droefheid in het hart om haar heengaan,
danken wij de Heer om haar schone leven
en vragen met vertrouwen dat Hij haar nu
opneme in het hemels Vaderhuis.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank U
voor al uw toewijding, de vele zorgen en uw
genegenheid, moge de Heer er U om lonen.
Mijn familie, vrienden en kennissen, bidt nu
de Heer dat Hij mij barmhartig weze.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon v.d. goede dood, b.v.o.

De families :
DE KONINCK, VANDENBORRE, SURDIACOURT,
DE SPRINGER,

danken U.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




