Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.
+
BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

Raymond DEKONINCK

echtgenoot van Mevrouw
EMMA VANDERBRUGGEN,

geboren te Evry-Petit-Bourg (Frankrijk)
op 24 maart 1884 en godvruchtig overleden
te Opbrakel op 31 maart 1962,
gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.
Lid van de Confrerie van het H. Hart en de
Xaverianengenootschap.

Een man is ons ontnomen, een van diegenen die
met de dag zeldzamer worden in deze vernieuwde
maar niet verbeterde wereld, een man die uitmuntte
door de oude kristelijke deugden van godsvrucht,
werkzaamheid, liefde tot zijn gezin, eerlijkheid in
zijn handel en wandel.

God bekleedde de eerste plaats in zijn leven. Hij
diende de Heer met vreugde en betrouwde steeds
op de zegen van hierboven.

Volgens het woord van de H. Schrift heeft hij
niet zijn brood in ledigheid gegeten. Hij beminde
de arbeid en werkte tot wanneer de krachten hem
ontbraken en met rasse schreden de dag naderde
van de eeuwige rust.

Zijn gezin was zijn leven. Het werd hem niet ge-
geven plechtig de dag te herdenken waarop het
vijftig jaar geleden, voor Gods altaar werd gesticht.
Naar de hemel is hij gegaan om de gouden kroon
voor zijn verdienstelijk leven te ontvangen.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
wat is het troostend geweest voor mij u allen zo
vol toewijding en liefde rond mij te zien. Van bij
O.L. Heer zal ik over u waken, tot wanneer wij
allen opnieuw en voor altijd zullen verenigd zijn.
Dierbare broeders, schoonzusters, alle familieleden

en vrienden, vergeet mij niet in uw gebeden en
tot weerziens in Gods zaligheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.
R.I. P

De families
DEKONINCK,
VANDERBRUGGEN,
ROELAND,
SCHITTECATTE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselinck, koster, Opbrakel




