Ik verlaat hen die ik liefheb
om hen te ontmoeten die ik liefhad.

Liefdevol denken wij aan

Zuster JOHANNA

Maria DE LAET

Zij zag het levenslicht te Temse op 21 juni 1914.
Zij wijdde zich aan de Heer in de Congregatie
van de Zusters Sint-Vincentius a Paolo
van Deftinge op 9 maart 1933.

Ze keerde vredig, naar de vreugde van de Heer
in haar Zustergemeenschap te Rocourt
op 28 mei 1997.

De H. Kerk begeleidde haar in de ziekenzalving.

De Zustergemeenschap van Rocourt,
de families DE LAET - VAN STEELANDT,
danken voor uw gebed en medeleven.

Zuster Johanna heeft vandaag haar Pasen beleefd.
Reeds lang stond ze klaar voor de overtocht naar het
beloofde land. En wij geloven dat Jezus er was om
haar welkom te heten.

Op haar manier heeft ze de Heer trouw gediend.
Als kleuterleidster hield ze zielsveel van haar toever-
trouwde kleintjes in een handomdraai zong ze een
zelf gerijmd en gecomponeerd liedje.

Voordrachtjes heeft ze met duizenden geschreven
en voor de kleuters, en voor haar medezusters als er
feest was in de gemeenschap waar ze leefde en werk-
te.

Haar familie lag haar dicht aan het hart. Bijzonder
gelukkig was ze, als ze enige dagen in Temse mocht
doorbrengen om er haar talrijke broers, zusters,
neven en nichtjes te ontmoeten.

Heer, wij danken U om haar leven, haar toewij-
ding en zorg.

Wij nemen afscheid met een prachtig «A Dieu» van
Nel Benschop...

«Je hebt je strijd gestreden

Tot God je riep.

Hij nam je bij de hand,

Hij heeft geluisterd naar je stille hartgebeden,
Je stap voor stap geleid naar het Beloofde land ;
En naast de droefheid die we moeten dragen

Is er het weten : God heeft je bevrijd.

Hij gaf ons niet het antwoord op

ons vragen maar schonk ons inzicht

op Zijn Eeuwigheid».
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