Zo zacht als kaarsen kunnen doven
is i gestorven zonder pijn .
En er is schone vreugde hier boven,
waar engelen luid in moeder loven
de hoge kunst, steeds goed te zjn. (L.V.)

MEVROUW
Anna DE LANGE

weduwe van
de heer Francies WILLEMS

geboren te Elst op 16 mei 1909 en godvruchtig
overleden te OQudenaarde op 26 september 1996,
gesterkt door de H. Sacramenten en het H. Oliesel.

Lid K.B.G.
Lid van de Confrerie van de H.Cornelius

De families DE LANGE - BIEBUYCK -
WILLEMS en HAUWSTRAETE danken U
voor uw medeleven en uw gebed.

De namis zal opgedragen worden op
zaterdag 26 oktober 1996 om
19 uur in de parochiekerk te
St.-Kornelis-Horebeke.

Na een leven van heel wat beproevingen en
hard werken is moeder Anna in haar huisje
op de Haaghoek oud geworden, gelukkig
met haar zorgzame dochter Eliane.

Een drietal jaren geleden kwam er echter
een droeve kwaal in huis, waardoor Zjj
verplicht was in bed te blijven. En dan
gebeurde er een wonder; rond haar bed
kwam een engel van goedheid, een engel
van vriendschap, een engel van hulp en
troost. Die engel heeft haar nooit meer
veriaten, luisterde met zacht geduld naar
alle verhalen die ze dagelijks vertelde, een
engel die zorgde voor alles wat er nodig was
voor de verpleegsters van het Wit-Gele Kruis.
Die engel was haar eigen dochter Eliane.
Jarenlang de wereld door het raam
bekijken, trachten naar een beter leven, en
toch een glimlach door de dagen weven, zo
blijft haar beeld in onze ogen staan...

En de woorden van priester-dichter V.L.
kunnen we op Anna toepassen :

“een gouden droom van kinderjaren van
vroeger in een harde tijd - Getrouwd zjjn,
werken en kinderen baren in liefde die het
hart verbljjat - En oud, voor ieder kind
bewaren, een moederhart in eeuwigheid.”
Tot haar kinderen, familieleden, viienden en
geburen heeft Anna geen vaarwel gezegd,
maar wel tot weerziens, in de hemel.

Heilige Moeder Anha, bid voor ons.

Begrafenissen D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.




