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IN DANKBAAR HERDENKEN AAN
MEVROUW
Eliza DE LANGE

echtgenote van wijlen
Heer Camiel PREMEREUR

geboren te Steenhuize-Wijnhuize
op 31 augustus 1909 en godvruchtig over-
leden te Ophasselt op 29 december 1981
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Plots zo diep beproefd, voelen wij ons
innig met mekaar verbonden om te le-
ven met de gedachten aan onze goede
moeder.

Zij was een vrouw om van te houden,
want met haar geduld en haar eenvou-
dige manier om ons gerust te stellen
was zij voor vele omstandigheden onze
steun.

Zo heel onverwacht is haar levensweg

ten einde gelopen die nacht waarin God
haar riep.

Wij staan machteloos stil, vol eerbied
en dankbaarheid voor moeder, die voor
ons en voor haar familie zo goed moge-
lijk trachtte te leven, en die voor haar
bekenden en vrienden het schoonste
voelde.

Op de weg die nog voor ons ligt zullen
wij trachten met mekaar geduldig en
eenvoudig verder te leven, zoals zij ons
voordeed.

We zullen erkentelijk blijven voor de
vriendelijkheid en aanmoediging van alle
mensen die ons begrijpen in deze moei-
lijike momenten.

De families DE LANGE, PREMEREUR,
VAN DEN BOSSCHE, VAN WIJMEERSCH

danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming en uw gebed.

Drukk. Van de Maele




