Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
Wie in mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven.
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Wil in uw gebed gedenken de ziel

GEORGINE DE LANGE

echtgenote van
Jules Hysselinckx

geboren te Hemelveerdegem op 12 decem-
ber 1923 en overleden te Steenhuize op
25 april 1992, gesterkt door Christus en
zijn genademiddelen.

De families

De Lange, Hysselinckx,

De Backer en Coopman
danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van diep medeleven in hun rouw.

Rouwondern. Raoul - Brakel
Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem

Prijst nu de Heer, het is goed Hem te loven,
bezingt onze God, alle lof komt Hem toe.
De heer bouwt de stad Jeruzalem op,
verzamelt Israél uit de verstrooing.
Gebroken harten geneest Hij weer,

Hij heelt alle bloedende wonden.

Hij die het getal van de sterren kent

en elk van hen roept bij zijn naam.
Verheven is Hij, onze Heer en almachtig,
zijn wijsheid is onbegrensd.

De Heer verheft de vernederden

maar hovaardigen werpt Hij ter aarde.
Bezingt dus de Heer met een dankbaar hart
en speelt voor uw God op de citer ;

Voor Hem die de hemel met wolken bedekt
en regen geeft aan de aarde ;

Voor Hem die het gras op de bergen doet
kiemen

en op de akkers de oogst voor de mens.
Hij hecht er aan dat men Hem eerbiedigt

en op zijn genade vertrouwt.
Psalm 147

Lieve echtgenoot, ik dank u om uw oprechte
genegenheid. Ons aardse geluk is ten einde
maar hierboven wacht ons iets beters. Er
zijn geen woorden om uit te drukken wat
God doet voor hen die in zijn liefde sterven.




