Vroom aandenken aan

MEVROUW

JULIANNA DE LANGE
echtgenote van de heer Cesar Vekeman

geboren te Elene op 9 oktober 1921
en godvruchtig overleden te Zottegem in het
A. Z. St.-Elisabeth op 29 december 1987,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De jaarwisseling werd voor Julienne haar
levenswisseling. Het ene leven is voorbij, maar
‘'t nieuwe begint voor haar, dat weten we van-
uit ons kristelijk geloof.

Terugblikkend moeten we zeggen dat ze
schoon geleefd heeft. Ze heeft zich heel en al
gegeven aan haar taak als echtgenote en moe-
der. Rusten kon ze niet. In dit alles bleef de
medemens een plaats hebben. Ze hield van de
mensen en benaderde eenieder met haar glim-
lach en hartelijkheid. Er was dan ook algemene
verslagenheid bij het vernemen van het plots
heengaan van haar die zo geliefd was door haar
familie en bekenden.

" Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn goedheid en zijn liefde geven''.
Het Kerstieest sprak ons van de menslievend-
heid van onze God en Heiland. Oock Julienne
werd door haar doopsel opgenomen onder die
zeer geliefde kinderen van God zelf. We ver-
trouwen dat ook het hemelse geluk haar deel
zal mogen zijn. Mocht nog iets haar die toegang
verhinderen, dan bidden we om Gods barmhar-
tigheid, opdat ze zonder dralen dat eeuwig
geluk zou mogen delen met alle beminden die
haar voorgingen en waar ook wij hopen haar
eens te mogen weerzien.

Met dank vanwege

Cesar Vekeman,

Gerrit en Myriam Vekeman-D'Haese
en kinderen,

Johnny en Bernadette De Strooper-
Vekeman en kinderen,

Ignace Vekeman.
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