« Zalig zij, die naar het woord Gods luisteren...
en het onderhouden ! » (H. Schrift)

TOT VROOM AANDENKEN VAN
MEVROUW

Marie Iréne DE LANGE

Weduwe van de Heer Alfons DE KOEKELAERE

geboren te Mater op 15 juni 1890 en zacht in

de Heer ontslapen te Oudenaarde op 12 april

1969, gesterkt door d('e( HH. Sacramenten der
zieken.

lk ben het Licht van de wereld, zegt de Heer,
wie naar Mij luistert, wandelt in het Licht en
is niet in de duisternis! En hij, die leeft en
;;elcof't in Hem, die Mij zond, heeft het eeuwig
even | »

« Bezield met dit christelijk levensprogramma,
diende en vereerde de duurbare afgestorvene
haar Schepper en Verlosser, en was tevens goed
en minzaam, tegemoetkomend en dienstvaardig
voor haar evenmens ; omwille van die rijke gaven
van geest en hart, genoot zij de eer en de liefde
van allen, die zij ontmoette en met woord en
daad benaderde. En toch bleef haar schone ziel
immer naar God gekeerd en was altijd bereid
op de komst van de Heer ».

Beminde kinderen, innig was ik met u in
vreugde en liefde verbonden, dat blijf ik verder
met U in droefheid en smart, diep neergebogen
voor het mysterie van leven en dood, en onder-
worpen aan Gods heilige Wil.

Beminde kinderen, als een eerlijk mens en
diep gelovige moeder, trachtte ik u voor te
gaan... mocht die bezieling in u voortleven, voor-
al in uw gebed, dat het hoogste bewijs en de
diepste band is van uw kinderliefde.

Beste familieleden en vrienden, vaartwel en
bliift hoopvol uitkijken naar de Heer, waar wij,
met Gods genade, weer verenigd, eens voor
goed aan de goddelijke familie zullen deel-
nemen.

Mijn Jezus barmhartigheid.
Wil nu de vier Akten bidden.

Mejuffrouw Madeleine DE KOEKELAERE,
De Heer en Mevrouw
Rafaél DE KOEKELAERE-KINDT,
en hun kinderen Johan, Monique, Erik en
Myriam,
Substituut en Mevrouw
A. DE KOEKELAERE-DE VLEESCHHOUWER,
en hun kinderen Anne, Filip en Katrien,
haar kinderen en kleinkinderen ;
De families DE KOEKELAERE, DE LANGE,
PAPIGNIES en WITTEBROODT,

danken u voor de blijken van deelneming in
rouw en gebeden.




