God, reik mij je hand.
Ik volg je aan de overkant.

T

Dankbaar aandenken aan

DE HEER
Jozef, Daniél De Langhe

echtgenoot van Mevrouw
Denise Van den Driessche

Geboren te Michelbeke op 24 maart 1925
en onverwacht overleden in het
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem

op 7 februari 2002,
begeleid door het gebed van de Kerk.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie.

Het woord
dat je sprak, dat je zweeg
heeft ons geweKt.

Het brood
dat je gaf, dat je Kreeg
heeft ons gevoed.

De traan

die je zag, die je liet
heeft ons getroost.
Het werken

dat je vroeyg, dat je Kon
heeft ons doen zien.

Het Kruis
dat je riep, dat je nam
heeft ons geteKend.

Namis op zaterdag 16 maart 2002 om
17 uur in de parochiekerk te Michelbeke.
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