Laat nu, Heer, Uw Wil geschieden.
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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

LEO, JOZEF DELANGHE

echtgenoot van Mevrouw
ZULMA VAN WELDEN

geboren te Gent, op 7 augustus 1920 en god-
vruchtig overleden in de kliniek St.-Elisabeth
te Zottegem, op 20 augustus 1987, nadat hij de
Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving
ontvangen had.

Oudstrijder 1940-1945.

«God, leer ons leven met de gedachte dat
alles tijdelijk en voorbijgaand is, dat onze be-
siemming ligt bij U, begin en einde van alles ».

Zeven jaar van zijn leven heeft deze mens op
een lijdensbed doorgebracht. Al die tijd was
hij afhankelijk van anderen, daarbij nog missend
dat zo menselijk en kostbaar kommunicatiemid-
del : de spraak. Met mensen geen gesprek kun-
nen voeren, het antwoord schuldig blijven be-
tekent inwendig vereenzaamd worden, al staan
er nog zovelen rondom u.

Beminde echtgenote, dierbare kinderen, dank
om uw liefdevolle en nooit aflatende verzorging.
Dank om uw geduld en genegenheid, dank om

uw aanwezigheid en uw nabijheid bij mijn lij-
densbed, dank om de vele, vele uren aan mij
besteed.

Lieve kleinkinderen, van u allen heb ik veel
gehouden. Mocht gij als gelukkige mensen door
het leven kunnen gaan.

Gij allen die mij verzorgd hebt of hulp boodt
bij het huishoudelijke in ons gezin en aldus
voor een familie zorgde, hebt dank voor het
plichtbewust verrichten van uw werk, hebt dank
voor uw vriendelijkheid.

« God, verlicht ons met het vuur van Uw Geest
om ook in de kilte van de dood de adem van
het leven te ontdekken. Laat de warmte van Uw
Geest onze dierbare overledene bezielen tot
nieuw en onsterfelijk leven ».

De families DELANGHE, VAN WELDEN,
VAN PEVENAGE en MAHAUDEN,

danken u voor uw kristelijk medevoelen en
voor uw gebed in deze moeilijke dagen.
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