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ZALIG AANDENKEN

aan

Mevrouw Louisa DE LANGHE

echtgenote van
Mijnheer Raymond LEYMAN,
geboren te Mater op 19 mei 1897, en zeer goduruchtig
leden te Oud de op 11 oktober 1969, bediend met
de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

De brave vrouw, de goede moeder
beklage niemand, want zij is,

vol deugden, naar den Deugdvergoeder
verhuisd, uit 's werelds wildernis.

Beklaagt den man, beklaagt de kinderen,
die van heur hert, heur hand beroofd,
het licht huns levens zagen minderen,
en 't nu eilaas zien uitgedoofd.

‘Wie zal der kindren moeder wezen.
wie zal z’ hierboven ooit vergeten
wie, onder duizende uitgelezen,
wie als een moeder geren zien ?

O vader, gij die onzen Vader
godvruchtig in den Hemel dient,
staat vast en vreest niet : God is nader

als de aldernaaste boezemvriend ! G.G.

Ename — Drukk. Vander Stuyft
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