Een kristelijk sterven is het eeuwig leven erven.
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In de vrede van Kristus ruste de ziel
van Mevrouw

Mathilde DE LANGHE

weduwe van Miinheer
Charles-Louis DE VLEESCHAUWER
geboren te Michelbeke, op 10 januari 1876, en er
zacht ontslapen, op 24 maart 1961,

gesterkt door de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen in
het stervensuur.

Haar dood toont ons hoe gerust diegenen ster-
ven, die God hebben erkend in de eenvoud van
het geloof en gediend in de kracht van de liefde.

Onwankelbaar vertrouwen op de Goddelijke voor-
zienigheid deed haar blijmoedig als levensvreugde
aanvaarden wat louter menselijjk en aards wel eens
als verpletterende zorg wordt voorgehouden : een
groot aantal kinderen.

Zij heeft alleen geleefd voor God en haar gezin,
en bij die taak heeft zij zich geen rust gegund.
Werken en bidden, zich zelf verloochenen en veel
lichamelijk lijden gelaten dragen, is haar navolging
van Christus geweest op aarde.

In haar laatste levensjaren werd zij erg beproefd.
Hoe groter Gods liefde, hoe sterker zijn eisen....
Moedig, vol stichtende overgave, aanvaardde zij al-
les wat God voor haar had beschikt. Het afnemen
van haar levenskrachten voelde zij aan als een bie-
zondere genade, een lange en schone voorbereiding
tot de dood, haar intrede in het eeuwig leven bij
God.

Kinderen en kleinkinderen, die mij zo edelmoe-
dig en trouw hebt bijgestaan, God zegene en be-
ware U ! Ook nu blijf ik uw moeder. Met Vader
en de Geliefden, die ons zijn voorgegaan, wacht ik
U in de hemel op, en bid voor U allen. Bidt Gij

voor mij, en doet ook de lieve achterkleinkinderen
de handjes vouwen om samen met U mij in Gods
Barmhartigheid aan te bevelen.

Famielieleden en vrienden, wilt uw gebed met
dat van mijn kinderen verenigen. God lone het U.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Voor uw kristelijke medevoelen en de steun
van uw gebed bij het afsterven van Me-
vrouw Mathilde DE LANGHE, zegt de Fa-

milie U van harte dank.




