Kom, mijn goede en getrouwe dienaar,
ontvang het loon,

dat van eeuwigheid voor u

is voorbereid.

T

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Oscar, Richard DE LANGHE
echtgenoot van Mariette DU TRANOIX,

geboren te Michelbeke op 15 december 1916
en schielijk overleden te Michelbeke

op 18 december 1987,

gezalfd met de H. Olie «in extremis ».

- Oud Schepen van Michelbeke.
- Oudstrijder 1940 - 1945,
- Lid van de Christelijke Bond
der Gepensioneerden.

Hij was een man uit één stuk en zonder
omwegen, een man, die «recht en waarheid »
in zijn schild had geschreven en daar naar
gehandeld heeft. Zonder iemand naar de ogen
te kijken ging hij dan ook zijn weg, een weg
van plichtsbesef en trouwe plichtsvervulling,
waarbij  zijn  christelijke  levensovertuiging
richtsnoer en maatstaf was. Geen wonder dan
ook, dat hij algemene waardering genoot en
zich mocht verheugen in een uitgebreide
vriendenkring.

Wij geven hem nu uit handen vanuit dat ge-
loof, dat hij ons heeft voorgeleefd, maar wij
zullen hem missen; zijn echtgenote vooral
met heel zijn gezin, waarvoor hij steeds het
beste van zichzelf heeft gegeven, maar ook
de velen, die hij door zijn vriendschap heeft
verblijd en die hij behulpzaam was met een
vanzelfsprekende bereidwilligheid.

Wij geven hem uit handen, verscheurd door
de onherroepelijkheid van dit afscheid, maar
getroost ook door de herinnering aan het
vele goede en schone, dat hij in ons leven
heeft gebracht. Getroost ook en vooral door
ons geloof, dat ons bewust maakt van onze
blijvende verbondenheid met de Heer en onze
hoop op een eeuwig wederzien.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families

DE LANGHE, DU TRANOIX,
SCHOCKAERT, DE STOBBELAERE,

danken U.

Namis : vrijdag 8 januari 1988 om 19 uur.

Rouwieiding bvba RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




