"' Zalig de treurenden
want ze zullen getroost worden

.i..

In de vrede van Kristus ruste de ziel

van mevrouw

RACHEL DE LANNOIT

echtgenote van de heer
EUGEEN EEMAN

geboren te Geraardsbergen op 5 februari 1913 en
er godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
op 5 oktober 1977, gesterkt door de HH. Sakra-
menten der zieken.

Zichtbaar getekend en gelouterd door de gevolgen
van een jarenlange slepende ziekte die haar
sterk gestel ondermijnd had is Rachel - rustig en
gelaten de eeuwigheid binnengegaan.

Dat het aardse leven niet altijd verloopt zoals
men het zou willen werd bij haar bewaarheid.
Het geluk en de vrede dat men zo beoogt werd
bij haar getemperd door veel lijden en zware
beproeving. Het kruis was haar bijzonderste
levensopdracht. Steunend op de woorden van
Jezus tot de leerlingen van Emmais : "' Wist ge
dan niet dat de Mensenzoon moest lijden en

sterven om te verrijzen '’, durven we hopen dat
zij nu reeds deelt in die verrijzenis.

Om haar dagelijkse edelmoedige inzet voor het
welzijn van haar echtgenoot en haar gezin zeggen
we haar dank ; om haar vriendelijkheid in haar
omgang met familie en geburen, om haar ge-
laten berusting in de beproevingen wordt zij
door allen die haar gekend hebben gewaardeerd
en bewonderd.

Dierbare echtgenoot, u weet hoe wij aan elkan-
der gehecht waren... Nu mijn taak volbracht is
dank ik u voor uw toegewijde zorgen die voor
mij een grote opbeuring waren. (Samen deelden
we wel en wee en waren we gelukkig.) Enkel
het geloof in - en het vertrouwen op Gods
goedheid zal u sterken om moedig te blijven in
het leven totdat we bij de Heer eens voor
altijd verenigd zullen zijn.

En gij allen, beste kinderen, familieleden en
vrienden zeg ik vaarwel en bidt voor mij.

De families DE LANNOIT, EEMAN, VAN HULLE,
SPITAELS, DE TEMMERMAN, HITCHINSON

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Miserez, Deftinge




