Heer, herinner U de namen

van hen die gestorven zijn,

en vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.

1.

Dankbaar aandenken aan
MEVROUW

Jeanne DELAUNOY

echtgenote van de Heer
Adolf BORRENS

geboren te Oudenaarde op 8 juni 1921
en er godvruchtig overleden op 31 januari 1984,
gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

Aan het einde van elk kristelijk leven staat de ont-
moeting met God.

Zorgend en werkzaam, steeds vriendelijk en behulp-
zaam voor haar man, haar kinderen en kleinkinderen,
meelevend met zowel het leed als de vreugden van
zovele klanten, gedurende zovele jaren, geduldig
tijdens lichamelijk lijden van de laatste jaren, een-
voudig en ietwat teruggetrokken, dat is 't beeld van
deze vrouw, dat haar verwanten en naastbestaanden,
vrienden en kennissen zullen meedragen in het
verder leven.

Zij vond steeds haar geluk in de gezelligheid van
de huiskring. Dit stille geluk werd de laatste jaren

fel cp de proef gesteld door ziekte en miserie. En
toch bleef zij optimist. In het samen dragen vonden
zij wederzijdse steun en opbeuring. Liefde wordt
gelouterd en uitgezuiverd door samen gedragen
leed. Stille plichtsvervulling staat borg voor de ont-
moeting met de Heer.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, gij
allen die mij met ongemeten en edelmoedige goed-
heid steeds met de beste zorgen hebt omringd :
dank u vriendelijk. Houd mijn gedachtenis in ere.
Beste familieleden, vrienden en buren, gunt ook gij
mij een gedachtenis in uw gebed.

De namis wordt opgedragen
op vrijdag 24 februari 1984 te 18.30 uur.

De Heer Adolf BORRENS, haar echtgenoot ;

De Heer en Mevrouw
(tJean-Pierre BORRENS) PETERYNS -
VERMEULEN en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Pol TEIRLINCK -BORRENS Nelly en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Marc VAN CAESTER-BORRENS Odette en kind,
haar kinderen en kleinkinderen ;

De families DELAUNOY, BORRENS, VELGHE
en DE NEVE,

danken U van harte voor de blijken van
genegenheid hen betoond in hun rouw.

DRUKK DE MEESTER-OUDENAARDI




