Zalig die in den Heer sterven!
( Apoc. XVI)

BID VOOR DE ZIEL
van MIINHEER

Félix Alphonse
DE LAURIER

Weduwenaar van Mw. Marie RAEVENS

geboren te Ronse, den 21 September 1868 en er
godvruchtig overleden den 29 Februari 1958, ge-
sterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zelfs de sterke moet buigen voor den dood: en
al telt hij vele levensdagen, eens is het door God
gestelde aantal bereikt.

Gelukkig zij die zich vastgehouden hebben aan
hun geloof, die gebouwd hebben op een vaste hoop
die er naar gestreefd hebben omin de liefde van
God bevestigd te blijven.

Al was zijn leven sober, al gingen vele genietin-
gen van deze werald aan hem voorbij, hij stierf
gerust, omdat hij wist dat de dood voor hem niet
alleen is, het verschijnen voor den strengen Rech-
ter, maar een opgaan naar den Vader 1n den He-
mel, die in het verborgene ziet en nu zijn kinderen
kan belonen.

Mijn duurbare Kinderen, familieleden en viien-
den, God zegene en beware u. Ik dank u voor al-
les. Onthoudt uit mijn leven alle goede voorbeel-
den. Werkt zoals ik gewerkt heb, maar vergeet
niet dat de arbeid maar vruchten draagt inzover
wij hem aanzien als een plicht en hij ons nader
brengt tot een gelukkig eeuwig leven,

Bidt de vier akten a.u.b.

H. Hart van Jezus ontferm U mijner,

O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand bid voor
mij.

De familién DE LAURIER, S
NOTEGHEM

danken U om,
negenheid en




