Ik verwacht de opstanding uit de doden en
het leven van het komend Rijk. Amen.

1.

Gelieve in het H. Misoffer en in uwe
gebeden te gedenken de ziel van

de heer

Denis DELAUW

Echtgenoot van Mevrouw
Georgette MATTHYS
Lid van de Bond van het H. Hart

Geboren te Galmaarden op 19 oktober 1921 en bijna
schielijk overleden te Elsene op 4 april 1967.

“Begrijpt dit wel :

als de eigenaar van het huis wist op welk uur

de dief zou komen, zou hij in zijn huis niet laten

inbreken.

Weest ook gij bereid,

omdat de Mensenzoon komt

op het uur waarop gij het niet verwacht.,,

Lk 14/39-40

Gewetensvol rijkswachter, en vurig bondslid
van het H. Hart, dat waren zijn eretitels, daarvoor
heeft hij geleefd zonder vertoon, maar metterdaad.

Onze werken volgen ons: ze gaan met ons
de eeuwigheid binnen. Maar ze laten sporen
achter, evenals de zon of de watervloed... zege~
ningen of rampen. En wie weet hoelang het
aanloopt, vooraleer die sporen verdwenen zijn ?

“... niet dat dooreen lied mijn naam zouleven...,

- dat heil ware ijle waan !... -

Doch dat ik dood, vergeten en vergaan,

bleef in mijn levend lied U glorie geven...,
(Hil. Thans)

“Weest dus waakzaam, want ge weet niet
wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds
laat of midden in de nacht, bij het hanenge-
kraai of ’s morgens vroeg ~ Als hij onverwachts
komt, laat hij u dan niet slapend vinden.
‘ Me. 13/35
Laten we zo leven, Heer, dat wij ieder ogenblik
gereed zijn om naar U te komen, zonder dat deze
gedachte de vreugde van ons aardse leven zou
drukken, en de hoop op ons eeuwig leven zou
verminderen.

H. Hart van Jezus, Uw rijk kome.
O.L. Vrouw van Toevlucht, bid voor hem.

Uw medevoelen was een troost.
Uw aanwezigheid was een bewijs van
vriendschap. Uw gebed een steun.

Daarom danken U,

de families DELAUW,
en MATTHYS.

Druk. M. CRABBE







