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BID VOOR DE ZIEL VAN

ALICE DE LAVIE
weduwe van PROSPER DEVOGELAERE

geboren te Wortegem op 29 oktober 1902
en godvruchtig overleden te Anzegem

op 14 januari 1983

gesterkt door de sakramenten van de zieken.

Onze eerste opwelling was er een van droefheid
omdat de Heer haar, die wij zozeer beminden,
van ons heeft weggenomen. Maar door onze tra-
nen heen zien wij de Heer die ons schijnt te
zeggen : Wees niet bedroefd, maar vooral dank-
baar ; lk heb u een ingoede moeder gegeven
en u hebt haar lang mogen beziiten ; zij heeft
veel voor u gedaan en u hebt met een dankbaar
hart haar jarenlang omringd met liefde en ge-
negenheid. |k heb haar geroepen uit deze wereld
om haar te doen delen in de hemelse vreugde,
waar ze weer verenigd zal zijn met vader zali-
ger, met wie zij Mij zovele jaren trouw heeft
gediend.

Alles heeft zijn tijd. Er is een tijd van planten
en zaaien, van oogsten en maaien. Er is een
tijd van geboren worden en een tijd van sterven
van een mens, die zaait wat zijn kinderen en
kleinkinderen zullen maaien... Schoon is het
beeld dat moeder ons met vader in het hart
heeft geplant en waarvan wij in ons verder leven
de vruchten mogen oogsten. Dit afscheid doet
ons pijn, maar in ons hart voelen wij een frisse
dankbaarheid ontkiemen om de blijde herinne-
ring die zij in ons allen heeft neergelegd. Een
herinnering die uit sap en gist der dagen in ons
zal blijven groeien en na deze uren van rauwe
pijn tot volle wasdom zal openbloeien. In alles

was zij een trouwe, werkzame en vriendelijke
vrouw. Onvermoeibaar maakte zij van haar huis
een thuis, waar het goed was om te wonen.
Herinneringen kan men stuk praten, maar het
edele van haar rijk gevuld leven zullen we met
olns hdankbaar hart doorvertellen aan ons nage-
slacht.

Het plotse sterven van vader heeft haar een
diepe wonde in het hart geslagen, er een lit-
teken achtergelaten... maar moedig heeft zij dat
kruis gedragen. Leven en lijden... Hoe dikwijls
heeft zij gebeden: Vader, indien het mogelijk
is, laat de beker van het lijden aan mij voorbij-
gaan! In haar gebed en maandelijkse Commu-
nie werd ze telkens opnieuw gesterkt en ge-
steund op haar lijdensweg.

Met zachte hand heeft zij ons door het leven
geleid en haar naam geschreven in ons hart.
Vandaag leggen wij haar hand terug in die van °
vader en schrijven wij haar naam in de palm
van Gods hand... met haar begraven wij vandaag
een stukje van onszelf, want we waren zo ver-
trouwd met haar stille aanwezigheid.

Heer, wij bidden U,

geef haar nu rust, vrede en vreugde voor altijd.
Dat is de oprechte wens uit het hart van haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, haar
familie, vrienden, buren en allen die haar een
goed hart hebben toegedragen.

De familie dankt U
voor uw blijken van medeleven.
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