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Gedenk in uw gebeden

DE HEER

Ghislain DELBEEK

echtgenote van
Mevrouw Madeleine DE VULDER,

geboren te Everbeek op 21 maart 1897
en zacht in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-(Opbrakel)
op 21 januari 1981.

Een mooi en lang leven hebben we allen
met je kunnen delen. Geen grauwe dagen
met jou om ons heen want gij had het le-
ven lief. Ja allen hebben we kunnen ge-
nieten van je gastvrijheid, het glas heffend
op dit mooie leven, dank hiervoor.

Vooral ook dank voor het schone familie-
leven dat we samen mochten beleven. Het
is goed geweest, ge waart goed, ge waart
recht. Met pijn in het hart nemen we af-
scheid van je, liefste echtgenoot, vader en
grootvader.

Heer,

Gij hebt hem ons gegeven
tot ons geluk,

Gij vraagt hem weder :
wij geven hem terug
zonder klagen,

maar het hart

gevuld met droefheid.

De te familie betuigt U hun ware dank

g

voor de blijken van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel




