Deze gedachtenis wil een bescheiden herinnering
zijn aan een schoon mens en een goed kristen. Zij
wil tevens onze dank uitdrukken aan God, die hem
midden onder ons liet wonen.

Kamiel was een rechtschapen man, die, wat hij
ook deed, het deed met grote nauwgezetheid en zorg.

Als kristen werd hij geboren, als overtuigd gelovig
mens heeft hij geleefd. Zijn geloof straalde uit zijn
daden. Zonder opdringerigheid was hij steeds be-
reid zijn medemensen te helpen. Zo was hij vroeger
in zijn arbeidsmidden, zo is hij immer gebleven. be-
reid tot luisteren en tot helpen. In elke organisatie
waar hij lid van was, was hij een voortrekker en 'n
bezieler van de goede zaak.

Maar boven alles was hij een vader. Samen met
zijn te vroeg gestorven echtgenote, heeft hij ge-
zwoegd, om zijn kinderen een bestaan te geven, om
hun welstand te verschaffen, maar vooral om hen
hun eigen roeping en hun taak in de gemeenschap
mogelijk te maken. Hij gaf minder om materiéle dan
om geestelijke rijkdom : rijkdom van hart en gemoed
van weten en kunnen.

Wij danken U, God, omdat Kamiel ons een ge-
tuigenis gaf van zijn geloof in een onbaatzuchtige
gave van zichze!f aan de anderen. Hij zette de deur
van zijn huis wijd open voor familieleden, vrienden
en medemensen. «Al wat gij gedaan hebt aan de ge-
ringsten van de Mijnen, hebt gij aan Mij gedaan».

(Mat. 25, 40)
Wij bidden U,
dat wij die met hem verbonden waren,
nu ook omwille van zijn dood,
dieper met elkaar verbonden mogen zijn.
En mogen wijin die samenhorigheid,
de belofte herkennen,
dat Gij ons in de dood getrouw zult zijn.
Qosterhuis
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Tot dit leven werd hij geboren op 26 juli 1899

te Vichte, en op 6 februari 1969 heeft God
voor hem alles nieuw gemaakt te Vichte.
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