Geloofd zij Jezus Christus

T

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

ALBERT DELCOURT

zoon van Alfons DELCOURT (1)
en Bertha VAN CLAERENBERGHE

geboren te St.Maria-Oudenhove op 6 mei 1929
en er plots overleden op 11 augustus 1976.

Jezus tot zijn leerlingen : «Wees op uw
hoede, wees waakzaam want gij weet niet

wanneer het ogenblik daar is. Het is er mee
als met een man die in het buitenland vertoeft.

Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan
zijn dienaars het beheer overgedragen, aan
jieder zijn taak aangewezen en de deurwachter
bevolen waakzaam te zijn. Wees dus waak-
zaam, want gij weet niet wanneer de heer
des huizes komt, 's avonds laat of midden in
de nacht, bij het hanengekraai of 's morgens
vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u
dan niet slapend vinden. En wat |k tot u zeg,
zeg |k tot allen : wees waakzaam ! »

Het leven van de mens op aarde is een
voorbereidingstijd. Daardoor kan en moet de
mens, volgens Gods schikking, 'n beter leven
verdienen : als hij alles naar God weet te
richten.

Beste moeder, wat zal uw verdriet groot
zijn bij zo'n plots sterven en ook mijn broers
en zusters zijn diep getroffen. De Heer alleen
kan U troosten door zijn hoopvolle woorden
van eeuwig leven. Bid daarom dan ook in
familiegebed en in uw zondagmis voor mijn
zielerust.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn ver-
trouwen.

De families DELCOURT en VAN CLAEREN-
BERGHE,

danken voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

Druk. De Clercq, St.-Marla-Oudenhove




